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Als dank voor uw medevoelen
bij het heengaan van

Mevrouw

Margriet Hallyn

weduwe van
de Heer August Van Bergen

geboren te Antwerpen - Zurenborg op
5 september 1906 en thuis ingeslanen

te Ekeren St. Manaburg op15 augustus 2002
het feest van O.L.Vrouw ten Hemelopneming.

“Ik sterf niet, ik ga het leven binnen.”

(H. Theresia van Lisieux)

"Ik ga naar het licht, naar de liefde,
naar het Leven"

(Z. Elisabeth van de Drieéenheid)

Moeder,

Uw hele leven zijt ge er geweest voor de
anderen - voor vader en mij. familie.
vnenden, en al wie beroep op U deed of
in nood was.

Het leed dat ge hebt gedeeld. de vreugde
die ge hebt gegeven, stonden in heve
rimpels op uw gelaat geschreven.

Dat mooie beeld, moeder, laat g ons

na : 't is waarlijk goed om zo te leven.

Moeder. de liefde die gjj tidens uw leven
hebt gegeven, hebt ge gedurende uw
laatste maanden ook ruimschoots terug-
gekregen van dokters, verpleegsters.
ziekenbezoekster, buren, vrienden (en ik
mocht daar ook aan meedoen).
Eer wonder van medeleven en liefde van
zovelen voltrok zich rond uw ziekbed.
Het moge een voorbode geweest zijn van
de hefde die ge nu ondervindt vanwege
de Heer van het leven. We vertrouwen u
aan de Heer Jezus toe, en daar bij Hem
zullen onze wegen teiuy camenkomen.
Tot dan.

Henri
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