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De dood is voor de christenen de weg tot het
eeuwig leven,
T ZALIG EN DUURBAAR AANDENKEN
VAN

MARIA ADELA UYTENDAELE

Geboren te Calcken den 6 April 1855, overleden
te Overmeire dan 2 Maart 1931.
Versterkt door de H. Sacramenten der stervenden.
Lid der confrerie van het H. Hart en der congre-
zatie van O, L, Vrouw.
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Van hare teederste jaren af, vluchtte zij het
kwaad en betrachtte het goede. Door de onschuld
van haar leven, door de eenvoudigheid van haar
gedrag en de zuiverheid haars harten was zij een
toonbeeld van christen leven en van goede con-

greganiste, Hare goedheid, gedienstigheid en
werkzaamheid wonnen haar de achting van allen,

Gij weet, Heer, dat ik mijn hart heb bewaard
zuiver van alle zonden ; ik was nooit te vinden bij
dezen die de wereldsche vermaken naloopen en
mijn eenigste hetrachting was U getrouw te dienen,

O Marida, uw naam heb ik aanroepen : ik heb
ondervonien dat gij waarlijk ons leven, onze
hoop zijt en dat uwe kinderen niels te vreezen
hebiben in het uur der dood,

Vaartwel, bemindz broeder, zust>r en bloadver-
wantan, blijft mij steeds in uwe gebeden herden-
kea. Weest niet ontroostbaar als dezen die geene
hoop hebben. U vooral mijne teergeliefde zuster,
met wie ik zoo gelukkig samenleefde zal mijn af-
sterven pijnlijk vallen, Gods heilige wil geschiede,
eens zien wij etkander weder in onafscheidbaar
samenczijn,
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