Gustaaf Uyttendaele

Geboren op 21-01-1930 te Schellebelle
Overleden op 07-02-1994 te Gent
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" Er is vuur noch 2awaard
nodig om martelaar te zin -

Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Gustaaf Uyttendaele

echtgenoot van
mevrouw Maria Van de Poel

Geboren te Schellebelle op 21 januari 1930
en overicden in het U.Z. te Gent
op 7 februar 1994

gesterkt door de H. Sakramenten

Maria Van de Poel

Rudy en Gerda De Winne - Uyttendaele en Bram
De families Uyttendaele, Van de Poel, Den Haese
en Ancker danken voor uw medeleven.

Jwww.indeken.be

Afscheid nemen ...

is met dankbare handen meedragen,
wat wij niet kunnen vergeten.

Is met zachte vingers strelen
wat in ons blijft leven.

Is met een warm hart verwijlen
bij de uren van pijn en vreugd.

God

voltooi wat Gij in hem begonnen Zzijt
en laat hem verder leven in ons hart
en in ons leven.

-

Houwl. L. Foals-Rombaut = druk trabo wichedken




