Gustaaf Uyttendaele

Geboren op 22-04-1954 te Wetteren
Overleden op 03-07-1999 te Leuven

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

+

Lisfdevol aandenken aan
DE HEER

Gustaaf UYTTENDAELE

echigenoot van mevrouw Ann WIEME
Geboren e Wetleren op 22 april 1954

an godvruchtlg overladen te Leuven op 3 jull 1998,
gesterkt door het sakrament der Zieken.

Vereard meat het Ziveran eratakan van Laureaat van de Arbeid,

Mams op zondag § augustus 188G om T0.30 wur
i ge Sint-Dionysiuskerk te Serskamp,

De families
LWTTENDAELE, WIEME, D'HEER en VAN DE VELDE
danken L) voor de blijken van deelneming

WisW, Indexen.pe

Daag, land van mijn hart.

EBan geschicoens wan eeuswen

staat tussan mijn rmzen an plarten geschravan
Hat land tussan de twess ek

gaf ik mijn stiekennis, werklust en ferheid mee,
mijn hete leven,

Dag. jeugd van mijn harl.

Met zussen en broar an pa,

bron van geluk en weugde,

in mijn verate hernnerng gaschreven,
Mgt altijd weer dis ena naam van haar,
char 11 hat Jeven heaft gegaven: ma
Ciag, kinderen van mijn hart,

Mijn droorm voor et Eeen,

Wees pelukkgl

Groel en bl in alle sszoanen,

tot de tweas mociste rozen

it da tuin vars mig droran

Cag, Ann var magr harl,

s nuwelile dreef op walken

&n samen konden we alles aan,

Der zware st weagl nu 00 jouw schoudens

En ik heb slechts vier woorden meer am @ be helpan
I o warny joud

En nu ga ik op weg, b pa

Hed s rigd var

De orverkant |s maar een atap, ma

kaar baloof mi. allemas an vanal morge,

heel goed voor onge kinderon en Aan 18 Zongen
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