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Een hart om alles te begrijpen
gen glimlach als van zuiver goud
en handen om weel troost te reiken.
Zij was een parel die mocht rijpen
en voor altijd haar glans behoudt.
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DANKBAAR GEDENKEN WiJ
MEVROUW

JULIA UYTTENDAELE

echigenote van de Heer
GUSTAAF OOSTERLINCK

geboren te Massemen op 11 juni 1927
en onverwacht overladen te Aalst
op 12 november 1957.
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Leven en dood | varrassend dicht bijeen.
Er was geen |aa woord,
afscheidsgroet.
nverwacht liet je alles los
en wat ons rest is alleen nog maar
herinnering.

Wij bewaren in ons het beeld van

een eenvoudige vrouw, zonder veel woorden
op wie we altijd konden rekenen.

Samen met uw echtgenoot Staf maakle e
van het huis een veilige haven voor de
kinderen en kleinkinderen.

Ellen en Liesbeth keken er zo naar uil

dat Sint-Maarten die nacht zou komen ...
maar het werd sen bange nacht, met een
sprankeltje hoop.

Je zou niet meer terugkeresn naar je
vertrouwde omgeving,

je zetal aan het venster blijft leeg.

Maar ons hart blijft gevuld met de dankbare
herinnering aan een zorgende moeder,
en liefdevolle grooimoeder.

Wij denken asan de mooie momeniten wvan
samen-genieten met het gezin, de familie,
vrienden en kennissen.

Stil en eenvoudig, zoals je hebt geleeld,
ben je ook ultgetreden uil dit leven.

Liefste Staf, Rita en Denis, Elien en Liesbeth,
beste familieleden.

wij waren gelukkig.

Draag nu verder zorg voor elkaar,

Dit afscheid komt te vroeg en doet pijn.
Maar wij bidden =samen :

"Geef Heer, de kracht om 't leed te dragen
en lear onze mensenharten vragen

om steun en troost in ons wverdriet.'”

Ik leef in vrede in het huis van God

waar we ooil weer zullen samenzijn.

De familie dankt u voor uw gebed
uw medeleven
uw aanwezigheid.
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