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Tot vroom en dierbaar aandenken
aan
MEVROUW

weduwe van de heer Fermand Bontinck

Geboren te Schellebelle op 30 april 1926
en overleden te Gent (U.Z.)
op 28 februari 1991,
Gesterkt door het H. Sakrament der zieken en
de Pauselijke Zegen.
Lid van de Bond van het H. Hart.
Lid van verscheidene godvruchtige genoot-
schappen.

Haar kinderen en de families Uyttenhove,
Bontinck, Bontinck en Roels.

Danken U voor uw oprecht medevoelen en uw
gebed.

Wij bidden bij het heengaan van deze goede
moeder en grootmoeder.

Zij stierf naar menselijk inzicht te vroeg.

Het werd een maandenlange strijd, heenen weer
geslingerd tussen hoop en vrees. Zij bad om
licht, om vertroosting en genezing. Het werd
echter een lange weg van pijn en lijden, zeker na
de dood van vader.

Alles 1s volbracht. Moeder is heengegaan, ge-
dragen door het gebed en de zorg van haar
kinderen en familie.

Nu zij gestorven is, zien wij des te klaarder wie
moeder was.

Zij was kostbaar in onze ogen door haar werk-
kracht, haar inzet voor haar gezin. Haar optimis-
me en haar vriendelijkheid maakten haar geliefd
bij velen, haar sterk geloof was haar steun en
Lroost.

Zij was steeds in de weer voor haar gezin en zij
was begaan met het wel en wee van velen.
Tijdens haar lijden mochten we van haar leren,
geduld en vertrouwen, levensmoed en aanvaar-
ding.

Nu bidden wij voor moeder:

Heer God, Vader van barmhartigheid, zie gena-
dig neer op het leven van moeder.

Zij ging ons voor in geloof en trouw.

Moge zij na haar lijdensweg, bij U rust en vrede
vinden en eeuwige vreugde. Amen.



