Vera Uyttrage

Geboren op 27-11-1954 te Aalst

Overleden op 10-04-1968 te Aalst
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Een verrukkelijke nieuwe wereld bloeit open.
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BID VOOR DE ZIEL VAN
MEJUFFER

VERA UYTTRAGE

dochter van de heer Roger
en mevrouw Maria BAEYENS
geboren te Aalst op 27 november 1954
en godvruchtig overleden
in de O. L. Vrouwkliniek te Aalst
op 10 april 1968,
Gesterkt door de H.H. Sacramenten der zieken.

Dere lentebloem die een paar dagen gele-
den nog ons hart verblijdde, die zo liefelijk
blogide in de tuin wan ons gezin, werd op de
vooravond van pasen door de Heer van het
leven geplukt om voortaan wvoor eeuwig te
blogien in de verrijzenistuin van de Heer Jezus,

Veoor haar die voor ons, ouders, broer en
zusters, familie en vriendinnetjes, zo lief was,
zo vlijtig studeerde, zo meevoelend was, luiden
nu de verrijzenisklokken : ze is voor altijd bij
de Heer.

God, schenk ons voldoende geloof in deze
ogenblikken van menselijke pijn en wverdriet,
om heel het leven te ziem, ook haar leven,
doorheen het leven van de Verrezen Heer, am
onze protesterende wvuisten te vouwen tot een
gebed van heldere hoop dat ons Vera bij U
is.

Lieve ouders, zusters en broer, moge de
Verrezen Heer uw schreiende moeé ogen zui-
veren. Uw geloof in Hem is uw grootste kracht
want voor hen die geloven is Kristus de uit-

weg naar de voltooiing van ons menszijn. Sa-
men met klein broertje wacht ik op u in de
verrijzenistuin van de Heer Jezus.

Vake, moeke, geef me nog een kruisje a.ub.

De heer en mevrouw Roger UYTTRAGE-
BAEYENS,

Jonge heer Jean-Paul UYTTRAGE,
Mejuffer Sonja UYTTRAGE,

Mejuffer Leona UYTTRAGE,

De families UYTTRAGE,
BAEYENS,
VAM IMPE en
ROELANDT,

danken U voor uw gebeden en blijken van
deelneming in hun diepe rouw.

drukk. Sterck, Mere,



