Adolf Van Autreve

Geboren op 25-05-1917 te Wetteren
Overleden op 12-01-2008 te Wetteren
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

t

Liefdevol aandenken aan Sterven doe je niet ineens

de heer maar af en toe een beetje
En alle beetjes die je stierf
Adolf VAN AUTREVE “t is vreemd maar die vergeet je
Het is je dikwijls zelf ontgaan
je zegt: ik ben wat moe
Maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.
Geboren te Wetteren op 25 mei 1917 oo e
en er overleden in het RVT Schelderust
op 12 januari 2008,
begeleid door het gebed van de Kerk.

Oudstrijder 1940 - 1945
Gouden medaille in de Orde van Leopold 1T
Politieagent op rust

Echtgenoot van mevrouw Clemence VERMEIR(T) Volgens uw wil, vader, rust nu in vrede
bij uw echtgenote en onze moeder.
De familie dankt u
voor uw aanwezigheid en uw medeleven.
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