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Troostvol aandenken aan
De heer
Dirk Van Belleghem

Echtgencot van mevrouw Dominique Storm

Geboren te Knokke op 1 oktober 1957 en
overleden ten gevolge van tragisch ongeval
te Moerkerke op 7 februari 1997

Dirk is die avond niet meer thuisgekomen. ledereen
stond klaar en ook het eten was gaar. Het zou, voor
een camioneur met veel kilometers, al bij al een vroe-
gertie worden: tegen 9 uur thuis had hif nog getelefo-
neerd. Het was al een heel stuk in de nacht als de
droeve tijding kwam.

Het is hard als het leven midden op de weg stilvalt; en
het is hard onderweg te sterven als het leven nog zo
veel fe bieden heeft en de opdracht niet eens vervuld.
Velen wenen om dit onverwachie en brutale afscheid.
Een snijdende pijn huist in het hart van vrouw en kin-
deren, van ouders en familie, werkmakkers en vrien-
den. Eens te meer heeft de harde weg zijn tol geéist;
verslagen staan wij er bij sti.

Dirk was een vat vol leven en vitaliteit.
Onvermoeibaar in het werk en ontembaar voor tal van

activiteiten. Hij had gouden handen, moest bezig ziin
en was altid in de weer. Hi stond voor iedersen
gereed, familie of vrienden. Een levendige verschij-
ning en voor het gezelschap een lustige moppentap-
per. Dirk beleefde ontzettend veel genoegen aan zijn
werk en de camion was zijn leven. Qok genoot hij
honderduit van zijn gezin en was een gelukkige vader
en echigenoot.

Vieel ligt nu in de prak. Maar liefde en vriendschap zijn
sterker dan de dood en het leven is meer dan die
dodelijke rit. Aan de overkant begint de eeuwigheid en
oaar rekent men niet met jaren. Wie hier uit het leven
wegvalt komt thuis in het Vaderhuis en mag delen in
de heerlikheid van Jezus, de opgestane. Ginds is
leven en toekomst veilig; daar is plaats voor velen.
Wij leggen Dirk terug in Gods handen en bidden om
leven en geluk voor hem; voor zijn geliefden vragen wij
dat ook zij kunnen leven en verder leven vol vertrou-
wen in de nabife toekomst en durven uitzien naar die
verre toekomst waar wij allen thuis zullen zijn.
Berusting hier, vragen wij, en voor Dirk: rust in vrede.

De families Van Belleghem, Storm,
Janssens en De Paepe

danken U voor Uw gebed

en voor de blijken van medeleven.
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