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« Da genadegave van God
is het eeuwige leven »

(Rom. 6,23)
T

Vroom aandenken aan
DE HEER

Edgard Van Bockstael
weduwnaar van mevrouw ELODIA VAN HOECKE

geboren te Schellebelle op 18 mei 1902 en

overleden in het rusthuis te Overmers op

23 maart 1991, gesterkt door het H. Zieken-
sakrament en de Pauselijke Zegen.

« Er is een land van louter licht,

waar helligen heersers zijn.

Mooit gaat de gouden dag daar dicht

in duisternis of pijn ». ([Engels volkslied)

Swww. indeken be

Ma een hoge ouderdom bereikt te hebben is deze
dierbare zacht ontslapen in de Heer. Zijn heen-
gaan kwam wvoor ons niet onverwacht. Met een
dankbaar hart voor alles wat hij voor ons ge-
daan heeft, nemen wij afscheid van hem.

Hij was zich bewust dat het einde naderde en
na zijn lijden van de laatste maanden, is hij
naar zijn God en Schepper met een gerust ge-
moed teruggekeerd.

Goede God, wi] danken U en bldden :

In het hart van Edgard hebt Gij wijsheld en
goedheld gelegd om zijn dienstwerk op aarde te
vervullen, Wil nu zijn leven voltoolen en hem
opnemen in uw eeuwige liefde, in uw land
waar alles vrede is. Moge hij nu samen met zijn
onlangs overleden echigenote woor eeuwig rus-
ten in uw vreds.

De families Van Bockstael, Van Hoecke,
Bontinck, Cattoir, De Both en Yan Durme,

danken U om de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw,

Begr. Cl. Van Bever, 69 20 08 Druk Verbaere




