Ivo Van Bogaert

Geboren op 27-12-1856 te Overmere
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Ezn nozenblik lijden geeft een eeuwige glorie .,
{ PAULUS 2 CORR. 4. 17.)
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ZALIG EN DUURBAAR AANDENKEN

VAN

IVO VAN BOGAERT

weduwenaar van

HORTENSIA GOVAERT

geboren te Overmeire, den 27 December 1834, en
aldaar overleden den 10 Dacember 1923.
Lid der confrerie van het H.Sacrament.

Versterkt dovor de HH. Sacramenten.
—— Dl ——

Ous eersta leven, ons leven hier op aarde, is
maar een « levensproef» een ingang tot ons
tweede, beter, eeuwig leven!- Hier op aarde, is
het maar een verschijnen en een verdwijnen en
daartusschen.... eenige dagen ; ginder zal het al-
tijd duren. Hier is het maar een tranendal ; daar
smaken we het hoogst genot. Een Christen, die in
Gods liefde sterft, in onderwerping aan Gods
heilige Wil, moet niet vreezen... Gelukkig is hij
voor altijd !

Dierbare kinderen en familie, na een kortston-
dig afscheid, zijn we weer vereenigd, vereenigd
om nooit meer gescheiden te worden.

Zozt Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

(300 dagen afl.)
Miin Jezus bermhertigheid. (100 d. afl.)
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