Raymond Van Bogaert

Geboren op 10-10-1916 te Kalken
Overleden op 01-11-1994 te Overmere
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven
hem zal God zijn vriendschap
en zijn liefde geven.

_I_

In de vrede van de Heer
rust nu

DE HEER
RAYMOND VAN BOGAERT

weduwnaar van meviouw
ANNA DE SCHUTTER

geboren te Kalken op 10 oktober 1916,
overleden te Dendermonde op 1 november

en begraven te Overmere
op b november 1954.

De families Van Bogaert, De Schutter, Van
Peteghem en De Geest danken U wvoor uw

www.indgkenbe ming in de rouw en voor uw gebed.

De herfst blaast op de hoorn en 't wierookt in
het hout...

De allerheiligen klokken luiden... en stil en
zacht sterft deze mens Raymond.

Zijntaakis af, zijn strijd gestreden en dankbaar
keert zijn ziel terug naar God in wie zijn leven
oorsprong en voltooiing vindt.

Stil verdriet en eenvoud waren kenmerk voor
ziin leven en juist in die kleinheid lag schoon-
heid en dat wil God ten goede rekenen.

Als een klein zaadje dat in de aarde valt en
schijnbaar sterft maar dat na vertrouwvol wach-
ten boom kan worden zal ook voor deze mens
Gods kracht duidelijk worden in het eeuwig
leven.
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