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Heer, geef hem de ecuwige rust
en dat het eeuwig licht hem verschijne.
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BID VOOR DE ZIEL VAN
de Heer

Frans, Alois VAN BOVEN

echtgenoot van Mevrouw

Margaretha MEULEMAN

. Zag het levenslicht te Wichelen op 17 juni 1911
en ging er naar het eeuwige leven over op 16
augustus 1974,

Oud — Strijder 1940-45 vercerd met de gouden
medaille der orde van Leopold I I

Lid van de Burgerlijke bescherming
Bestuurslid van de K WB

Weest altijd bereid, en tracht zo te leven dat de
dood u nooit onvoorbereid vinde. Bij iedere
plotselinge dood worden we daaraan herinnerd.
Voor de rechtvaardige is de dood het begin van
een ander en beter leven en het einde van vele
tijdelijke beproevingen.

De overledene was van kindsbeen af opgevoed
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in de vrees des Heren. Hij onderhield trouw de
geboden van God. Hij was zeer aktief geweest
in alle bewegingen. Wasin zijn jeugd mede—
stichter van de plaatselijke K A ]. Later was hij
medestichter en bestuurslid van de K W B,
Dierbare echtgenote en kinderen, vasrtwel wees
nu vooral de troost en de steun van moeder.

Familieleden en vrienden, God zal ons allen lo-

nen naar onze werken en voor wie goed gehan-
deld heelt is dit een grote troost.

Ik vraag u nog slechts een vroom gebed voor
mijn zielerust.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families Van Boven, Meuleman, Pieters en
De Wilde danken U vocr de blijken van deelne-
ming hen betoond bij het afsterven van hun ge-
liefd familielid.

Drukk. Fr. Nijs Oudegem
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