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Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij
gestorven.

T
Tot vroom aandenken aan
DE HEER

Gustaaf Aloysius VAN BOVEN

echtgenocot van Mevrouw
Elza GRIJSOLLE

geboren te Wichelen op 16 juni 1913 en god-
vruchtia overleden te Dendermonde in het Ste-
delijk Ziekenhuis op 15 september 1979, gesterkt
door het H. Sakrament der zieken en de
Pauselijke Zegen,

Oud-strijder 1940-45 — Krijgsgevangene.
Vereerd met verschillende militaire en
burgerlijke erstekens.

Lid van de Bond der Gepensioneerden
«Rust na arbeids.

De Heer heeft Gustaaf verlost uit zijn lijden en
hem opgercepen om te delen in Zijn eeuwige
vreugde.,

Gustaaf is gedurende zijn leven een werkzaam
en ijverig man geweest, die zijn werk behartig-
de en als gelovige zijn fask, uif de handen van
zijn Schepper ontvangen, maar behoren heeft
behartigd, Hij was een man die wveor zijn
vrouw zorgde en wist dat zijn taak gelegen was

in het welziin van zijn gezin.

Wij zijn God dankbaar om het leven wan
Gustaaf, dankbaar wvoor al het goede dat hij
heeft gedaan, dankbaar omdat hij in zijn leven
een teken is geweest van Gods liefde voor ons.
In de piin die ons treft bij dit heengaan wvan
Gustaaf, vinden wij de troost in de zekerheid
dat hij nu wvoor eeuwig iz opgenomen bij de
Almachtige God. Dat God hem in Zijn eeuwige
goedheid, in Ziin eeuwig leven heeft opgenc-
men.

Dierbare echtgenote, heb dank wvoor uw liefde-
volle zorgen. Gedenkt mij in uw gebeden dan
blijven wij wverenigd met elkasar tot over de
grenzen van de dood heen.

De families : VAN BOVEN, GRIJSOLLE,
PIETERS en DE SMET

danken U oprecht voor de blijken van
kristalijke deslneming.

Wichelen, 22 september 1979.

Begraf. Roels - Rombaut, Margote, 71
2298 Wichelen — Tel. (052) 42 30 92




