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O deood, gii scheent zo verre

en volgend mijne voeten,
daar waart gij eer ik wist

dat ik ging sterven moeten.

GEDENKEN WIJ DANKBAAR
DE HEER

Philemon Vanhuylenbroeck

echtgenoot van Rosa Straetmans

geboren te Liedekerke op 7 september
1926 en godvruchtig overleden te Aalst in
het O.L. Vrouwziekenhuis op 18 december
1983, gesterkt door de H. Sakramenten
der zieken.

Lid van de bond van kristene gepensio-
neerden. .

Zijn echtgenote,
zijn kinderen en kleinkinderen,
zijn familie

danken U zeer oprecht voor uw aanwezig-
heid, uw medeleven en gebeden.

Vader, vrij plots en veel te vroeg zijt gij
ons ontvallen.

De Heer had U verwacht, en met blijdschap
verlangde Hij naar U,

Hij zag dat het goed was.

Saam met Hem viert gij nu een

« heilip Kerstfeest » in de hemel

Over dit huis valt nu een stilte, verstomd
uw woord - uw glimlach en uw voortdu-
rende bekommernis voor ons allen.

Wij - moeder - en allen zullen U missen
vader.

Gij hield heel veel van ons,

Voor iedereen had gij steeds een bemoe-
digend woord.

Voor ons, was het heel zwaar te zien dat
gij pijn had en dat de ziekte U onverbid-
delijk aftakelde,

Maar gij kende de taal van morren niet,
gij hebt U zelf nooit gespaard.

Vader, voor al het goede dat wij van U
ontvingen, danken wij U,

Met moeder - groeten wij U.

God - geef ons de kracht om - naar vaders
voorbeeld, samen verder te leven, in de
hoop op een blijde weerzien in de hemel.
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