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Elk afsterven dat wij betreuren, is voor ons esn
levensles waaraan wij ernstlg moeten denken:
« Heden ik, morgen gij. »

F Bid voor de ziel

van Mijnheer

HENRI Placide VENNEMAN

echtgenoot van Mevrouw
MARIA DELBEKE
geboren te Ultbergen den 28 Juli 1893, en aldaar na
een pijnlijke ziekte overleden den 28 Juli 1948,
Versterkt door de H. H. Sakramenten.

Oud - Strijder 1914 - 18,

In tijd van oorlog heeft hij plichtgetrouw en
onverschrokken steeds zijn leven vell gehad voor de
eer en de vrijheld van zija Land. Trouw heeft hij zijn
Koning gedlend en zijn Land verdedigd met de wa-
pens. Doch niemand kan zich wapenen tegen het
geweld der dood ; op haar zelsen staat geschreven:
= [k ben onverbiddelijk ». ,

O wreede dood, wat treft gij onmeedoogend,
wat slaat gij hard | En vele weken geleden was de
dierbare overledene nog vol levenskracht; vol hoop
om den veelbelovenden cogst te vellen was zijn
vreugde groot bij 't gedacht: heerlijke ocogst, beloo-
ning van mijn werken. Helaas de wreede doodsplk
heeft deze hoop verijdeld.

Mijn levensduur was kort.., in het midden mijner
dagen ben ik heengegaan... ik dacht dat het middag-
uur pas was geslagen, en de avond van min leven
was reeds aangsbroken.. Och God, wat is hetleven
toch... Wat al kommer, last en tegenspoed... Wij hopen
ze te verlichten door den troost die wij bij 't gescha-
pene zoeken.., helaas, wij komen bedrogen uit, want
het leven beantwoordt nooit aan de louter mensche-

lijke verwachtingen die wij er op stellen. Gij aclleen,
o God, zijt de Eeuwlge, de Onvergankelijke, van Wien
alles ultgaat, tot Wien alles wederkeert.

Liefste echtgenoote, nu wij hoopten de vruchten
van ons werken te oogsten, word! onze zoete hoop ver-
ijdeld ! Ik dank u voor al uw zorgen mij bewezen bij-
zondaer in mijn laatste uur : gij waart mijn troost en
mijn steun, Ween niet, maar bid veel voor mij em u
eens weer te vinden in een beter leven,

Mijn beminde dochter, wees den troost uwer
moeder, bewaar in uw hart het aandenken van uw
vader en geef mij de kostbare hulp uwer gebeden.

Dierbare broeders, zusters, bloedverwanten,
vergeet mij nletnu ik nlet meer tegenwoordig ben.
Ik roep uw medelijden in en vraag een herinnering in
uw gebeden, tot uitwissching mijner {outen.

Allerzostste Jezus, waes nlet mijn Rechter maar

mijn Zaligmaker.

Mevrouw Weduwe Henri VENNEMAN,

Mijnheer & Mevrouw Bertrand ROOK - VENNEMAN,

De familisn VENNEMAN, DELBEKE, VERVAET en

D'HONDT,

danken U hartelilk voor de troostvolle
blijken van genegenheid en gebeden welke
zij van uwentwege mochten ontvangen
bij het afsterven van hun teergeliefden
echtgenoot, vader, broeder, schoonbroe-
der, oom en kozijn,

" Dr. Van den Abeele, Uithergen.




