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De ouderdom is een erekroon, die op het pad
der deugd wordt verkregen. (Spr.)

+

Gedenk in uw gebeden de Ziel van
JUFFROUW

Joanna Florina De Boom
dochter van wijlen Heer en Mevrouw

Jan-Baptist en Clementina SONCK

geboren te Denderlecuw de 7 april 1880

en er overleden de 28 augustus 1968,
gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk
en de Pauselijke zegen.

Een der schoonste woorden van het Magnificat
kunnen wij op deze dierbare overledene toepassen:
" De Heer zag neer op de nedrigheid

van zijn dienstmaagd.”

In alle eenvoud heeft Florine

haar dagelijkse taak volbracht;

steeds tevreden en welgezind,

altijd werkzaam en hulpverlenend waar zij kon,
Zij was een oprechte christen,

door haar dagelijks gebed en zolang zij kon
heeft zij iedere zondag de weg

naar de kerk bewandeld,

Daarom zal de Heer haar nu het volle loon geven
dat Hij aan zijn dienaren heeft beloofd,

en met de Liturgie bidden wij:

"Mogen de Engelen U in het paradijs
geleiden en moogt gij daar

de esuwige rust genieten.”

Mijn duurbare zuster Rosalie en beste nicht Florine,
wij waren samen zo gelukkig.

Gij hebt mij de last van de oude dag

licht en aangenaam gemaakt.

Hebt dank voor uw toegewijde zorgen.
0. L. Heer zal U lonen vaor al het goede
dat U mij deed.

Laten wi] in gebed verenigd blijven.

Gij allen ook, familieleden en vrienden,
bidt voor mij, eens zien wij elkander weer
in het eeuwig vaderland.

H. Hart van Jezus, op U vertrouw ik.

De families DE BOOM,
SONCK,
BAEYENS en
KEYMEULEN

danken voor uw troostvolle
blijken van deelneming.
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