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Ik geloof dat mijn Verlosser leeft en dat ik ten jong-
ste dage zal verrijzen. (Job. 19, C.)

BID VOOR DE ZIEL VAN HEER

ALBERT TEMMERMAN

Oost-Vlaand. van het leger der Belgische Partisanen.

echtgenoot van Mevrouw LORETTA FRANCOIS

geboren te Schellebelle, den 7 Juli 1915 en laffelijk
vermoord door de Belgische Gestapo te Gent, den
30 Oogst 1944. -

Albert was een edelmoedig hart die het recht ea de
zelfstandigheid van zijn medeburgers waardeerde en
medelijden voelde met zijn vaderland dat zoo wreed-
aardig in de knechtenschap der vijandelijke baoeien 11
ﬁ

operatieven Adjunkt van den Korpskommandant van z
i
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4

gebonden was.

Daarom was het, dat hij alles op de bres heeft gesteld,
en alles geofferd, dagen en nachten heeft gearbeid, en _
ten slotte zijn leven gegeven om de bevrijding van"‘ 4
land en volk te helpen bewerken. A
Op 'n wreedaardige wijze hebben ten slotte, mannen
van zijn eigen bloed, die zoo laffelijk meeheulden met -
den vijand en die hun eigen vrijheid hadden verkocht, 2
hem effenaf dood gemarteld. g_q
Wie zijn leven geeft voor de vrijheid van Velk en !
Vaderland is een martelaar, die, niet enkelin aanden-

ken mag leven bij zijn medeburgers, maar ten slotte ﬂ
de zegekroon zal ontvangen van Ged ¢n het eeuwig
leven erven. j
Vrouw Lief, Beminde Zoon, gaat door het leven be-
trouwend op God. indachtig dat ik gestorven ben als
slachtoffer van mijn Vaderlandsliefdeen dat door mijn |
offer Gods zegen zal komen over U. God wiens barm- '
hartigheid zonder einde is zal ook zijn medelijden be-
tuigen tegenover U. In afwachting dat wij elkander
weerzien in den Hemel vraag ik dat gij samen met de
bloedverwanten voor mijn zielsrust zoudt bidden.

H. Hart van Jezus geef hem den vrede, (300 d. afl.) i
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