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De wegen der wijsheid zijn liefelijke wegen,
al haar paden leiden tot vrede:
zij is een boom des levens, voor wie haar vatten,
&n wie haar vasthoudt, is zalig te prijzen !
(Spreuken 3, 17-18)
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VREDEVOL AANDENKEN
aan Mevrouw

DELINA TEMMERMAN

weduwe van wijlen de Heer

JORDAAN EMIEL VAN EXTERGEM

geboren ie Zele op 26 augustus 1877 en aldaar

overleden op 17 januari 1968, voorzien van alle

Sakramenten der stel:vanden en de Pauselijke
agen.

Een naarstige vrouw is de dierbare overledenas
altiid geweest. Veel heeft zij gewerkt om haar
gezin het welzijn te schenken. Haar taak vervulde
zii te gelegenertijd met de grootste oplettend-
heid en nauwkeurigheid. Eenvoudig en wijs waren
haar woorden, die bovendien getuigden van nog
diap medeleven met het menselilk gebeuren.
Dagelijks richtte zi] haar hart tot God en in
haar gebed tot Maria, de Moeder van God,
vond zi] kracht tot moederlijke zelfvergetelheid
en trouwe toewijding. Met een hoge ouderdom
is zij begunstigd geweest en heeft zij mogen
ondervinden hoe haar offervaardigheid voor haar
gezin beantwoord werd met bezorgde liefde van-
wege haar kinderen.

Lieve kinderen en kleinkinderen, ik dank U
om al de blijde uren die ik midden U nog heb
mogen beleven. Vooral naar U, die dag en
nacht klaar waart mij te verzorgen, gaat mijn
dank. De llefde van U, kinderen en klein-

WA IO ERKEN DE

kinderen, was de aangename heling van de
moeilijke uren in mijn bejaarde dagen. Drukt in
ean gebed tot de Heer uw levend gba hoop uit
dat ik nu weerom bij vader verenigd ban. Beiden
zullen wi] U volgen tot we allen bij elkaar zijn
in esuwigdurende liefde.

Beste familie en vrienden, moge het goede dat
wij aan elkaar beleefden U in gedachte bijblijven
en U verzoeken om een innig gebed voor mij.

: Maria, bewonderenswaardige Moeder, bid voor
|

De families
VAN EXTERGEM, TEMMERMAN,
RUPUS en VERMEULEN,

danken U van harte voor de blijken van
deelneming en gebeden, welke zij van
uwentwege mochten ontvangen in hun rouw.
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