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= |k ben de verrijzenis en het leven »,

.|.

Tot vroom aandenken van
MEVROUW

Josephine Temmerman
weduwe van de
Heer Emiel Van Hoecke

geboren te Schellebelle, op 2 juli 1899, en erin
de Heer ontslapen op 16 juli 1974, gesterkt door
de HH. Sakramenten der zieken en de volle
aflaat voor het stervensuur.

Jesus-Christus heeft enig-mooie woorden ge-
sproken die diepe zin geven aan het menselijk
bestaan. We zouden ze kunnen dopen : de basis-
woorden die het leven kunnen bezielen... " Ik
ben de verrijzenis en het leven, wie in Mij gelooft
zal leven, ook al is hij gestorven... " Dit woord is
een hefboom en een vuurzuil l... Welke dyna-
mische kracht, welke bron wvan hoop, wealke
borrelende fontein van vreugde voor de goede
christen l...

De geliefde ontslapene heeft dit onsterfelijk
woord van de Heer gestalte gegeven door haar
schoon, getuigend, hopend leven L...

De wakkere lamp van haar geloof heeft gans
haar stichtende levensloop verlicht en bezield...
Daarom steunde dit leven op de grote steunpila-
ren van een rasecht kristen | God, Kerk, waak-
zaamheid en gebed... Ze behoorde tot de ere-
garde van de generatie die de mysterién van de
rozenkrans kenden en vroom hebben gebeden...
mensen van geloof en gebed !
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Het weze een grote troost voor de kinderen en
familie : de overledene was trouw aan God, de
kerk, aan haar gezin en familie.

Ze was bezorgd en bekommerd met alles en met
allen |

De bleke dood kwam stil, dit stille leven stil-
leggen... zonder strijd als het ware... uitgeno-
digd voor het eeuwig leven !

De goeda God lone spoedig dit schoon en ver-
dienstelijk leven...

Geliefde kinderen, kleinkinderen, goede zusters
en familie : gedenkt mijne ziel in uwe gebeden :
hebt dank om uwe grote genegenheid en goede
zorgen,

Trouwe verpleegster van het Wit-gele-Kruis en
goede vriendin Héléne: hebt beiden dank om
uw dienende goedheid en vele troostende be-
zoeken.

* Mijn Jezus, barmhartigheid. “ (300 d. afl.)

De kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
De families Temmerman, Van Hoecke, Buysse
en De Grauwe,
danken om de blijken van kristelijke

deelneming in hun rouw.
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