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Haar glimiach en
haar zorgen zijn voorbij.
Haar lieve aandacht
voor de daagse dingen
die door haar hoofd en
door haar vingers gingen
en alles wat zij was voor u en mijj

A, Van Wilderode
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Blijvende herinnering aan
Mevrouw

Juliette Temmerman

Echtgenote van de heer
Omer DE SCHRIJVER

Geboren te Schellebelle op 7 september 1923,
thuis zachtjes overleden op 9 juli 2000.

Gesterkt door de Ziekenzalving.

De tamilie dankt u voor de blijken
van deelneming.

De namis zal opgedragen worden op
zaterdag 19 augustus om 18.30 uur

Heel vroeg op een zondagmorgen is Juliette
rustig thuis gestorven. Ze was 76 jaar.

Vier jaar geleden had ze samen met haar man
Omer haar vijftigjarig huwelijksjubileum gevierd.
Een huwelijk dat ijzersterk was, ondanks zor-
gen en ontgoochelingen die ook hen niet ge-
spaard bleven.

Juliette was een nederige, sobere en dienstbare
vrouw. Met hoeveel zorg en ijver heeft ze haar
buurjongen Jean-Claude opgevangen en zelfs
voor een stuk opgevoed. Jean-Claude was thuis
bij haar en zal wel nooit haar moederlijk hart
vergeten

Deze vrouw brengen wij vol eerbied en dank-
baarheid naar haar graf. Wij leggen haar neer
in de aarde maar ook in de armen van Gods
goedheid. Want Juliette was voor alles een diep
gelovige vrouw. Haar godsvrucht vertaalde zich
in haar trouw kerkbezoek, in de veelheid van
kruisbeelden in haar woning en in haar bijzon-
dere devotie tot Onze-Lieve-Vrouw.

Wij bidden dat de Heer van alle Leven zich nu
met grote welwillendheid buigt over dit beschei-
den, maar mooi en betekenisvol bestaan van
Juliette. Wij geloven dat ze tenvolle de hemelse
vreugde mag genieten dicht bij het hart van
Gods eeuwige Liefde.









