Madeleine Térisse

Geboren op 16-08-1918 te Gent

Overleden op 13-08-1966 te Lokeren
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Troostende gedachtenis

van Mevrouw

MADELEINE TERISSE

weduwe van Mijnheer
FERNAND GRYMONPREZ

geboren te Gent, de 16 augustus 1918 en schielljk over.
leden te Lokeren op 13 augustus 1966,

Gesterkt door het Sakrament der zieken en der stervenden.
en de .ﬁpn:tgl_lsnhe_ zegen.
S —__ e ———

In de volle zomer van het leven is de dierbare
overledene ons ontnomen. Haar jonge leven is niet
altijd rooskleurig geweest. Nog zeer jong verloor ze
haar echtgenoot en kreeg de last en de zorg van haar
gezin. Zij was werkzaam en vriendelljk, en zij genoot
de genegenheid van elk. Tegenover anderen verborg
zlj haar leed en droeg de lasten van haar ziekte.

Zij was een goede moeder die leefde voor haar
kinderen. Zij waren haar trots en haar troost.

Beminde kinderen, bewaart de gedachtenis van
moeder in uw hart, dank voor uw grote genegenheid,
steunt en helpt elkander.

Beminde familieleden, vrienden en kennissen,
vaartwel, tot in het andere laven en vergeet mij niet
in uw gebed en zondagmis.

Uw gebed is een grote hulp voor onze duurbare
overledene. Uw deelneming een ware troost voor ons.
Daarom danken U van harte de fomilién
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