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Mijn vadertje, hij was rechtvaardig.

Hij had de zware last op zich geladen
een eerlijk mens te zijn in woord en daad.
Mijn vadertje, hij was rechtvaardig.

Hij had de goede liefde

tot de stille en ware dingen.

Marmix Gijsen.
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VRAOOM AANDEMKEN AAN
Omer - Frans PETS

echtgenoot van
Anna DE PAUW

geboren te Dendermonde
op 16 augustus 1908
en overleden te Deandermonde
op 6 juni 1978.

Erepolitiecommissaris van Dendermonde.
Gewezen politiecommissaris
van St.-Gillis-Dendermonde.
Gewapend weerstander.
Verscheidene eretekens :
Gouden palmen der Kroonorde
Burgerlijk Kruis Eerste Klasse
Burgerlijk ereteken Eerste Klasse
en verschillende militaire eretekens.
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In het leven van een eerlijk mens is voor hem
de enige troost dat de rechtvaardigheid zelf
ham zal oordelen. In deze troost vond onze
geliefde man en wvader een basis tot een
evenwichtig en harmonisch bestaan en een
steun om zijn slepende ziekie met een glim-
lach op de lippen te verdragen en zelfs te
trotseren.

Liefste echtgencote, samen zijn we zovele
jaren gelukkig geweest. Samen werden we
diep beproefd door het overlijden van onze
geliefde dochter, Ik begrijp uw leed en smart
kij mijn heengaan. |k dank U om al de zor-
gen die ge mij de laatste maanden van mijn
leven dag en nacht met zoveel lieide hebt
verleend. Draag deze tijdelijke scheiding dap-
per.

Liefste kinderen en kleinkinderen, gij waart
mijn trots en het voorwerp wvan mijn grote
liefde. Weest nu voor mama de troost en de
steun die ze terecht verdiend heeit.

De tamilies PETS en DE PAUW
danken U.

Begrafenisond. P. en R. ALENS
Vijfde Januaristraat 31-33 Dendermonde.

Drukkerij Cova.




