Petrus Achilles Pieters

Geboren op 20-12-1907 te Uitbergen
Overleden op 17-01-1972 te Lokeren
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Ik ben de Verrijzenis en het leven.

T

Om in deze Eucharistieviering
en in uw gebed te gedenken de ziel

van de Heer
ACHIEL PIETERS

echigenoor van Mevrouw
MARGRIET DE COSTER

geboren te Uitbergen, op 20 december
1907 & overleden Lokeren, op 17 januari
1972. Versterkt door 't H. Sakrament der
zieken, en de Pauselijke zegen.

Oud-strijder 1940 - 1945.

Wij zijn allen stervelingen en niet gekomen
om te blijven. Dat is de harde wet van het le-
ven, Als onze taak teneinde is, moeten we alles
laten en ons overgeven aan Hem die ons de
talenten gaf en die bepaalt wat we volbracht
hebben.

Met de gulle lach en de blije goedheid van de
eenvoudige mensen leefde hij onder ons.

Hij was vriend van elkeen. Zijn werkzaamheid
wekte bewondering en zijn ijver voor zijn ge-
zin lag hem nauw aan 't hart.
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Zijn langdurige ziekte droeg hij geduldig. Uit-
geput van krachten bleef hij rustig en steeds
met hoop op zijn gezicht.

De goede en barmhartige God zal hem genadig
zijn, want met hoop en betrouwen heeft hij
getracht Zijn wegen te bewandelen en in dit
leven te handelen naar Zijn wet.

Beminde echtgenote, steeds hebt gij mij met
zachtheid en goedheid omringd, ik dank u
hiervoor. Moge de Heer u er verder om zege-
nen.

Beste kinderen en kleinkinderen, weest nu de
troost voor moeder en gedenkt vader in uw
vrome gebeden.

En gij mijn goede familieleden en wvrienden,
wiens trouw en genegenheid ik tot mijn laat-
ste uren mocht ondervinden, blijf mij eens
gedenken in uw zondags mis.

Hij ruste in vrede bij de Heer.

De families Pieters, De Coster,
BAYEMNS en VERMNIERS,

danken u voor de blijken van
deelname in hun rouw en om
de steun uwer vrome gebeden.
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