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Zalig zijn zij die in den Heer sterven want hunne
werken volgen hen. (APOC)

+ BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER

BENEDICTUS PIETERS

Eere-Selivetaris der gemeente
WEDUWENAAR VAN MEVROUW

Juriana CATHARINA VAN SANDE

Geboren te Uytbergen den 11 Januari 1863 en aldaar
godvruchtig overleden den 13 Augustus 1933.
Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Hij was schrijver der Gilde van het Allerheiligste
Sacrament, lid van het Broederschap van het H. Hart,
vereerd met de goude medalie der Leopoldsorde,
met het burgerlijk eereteeken van I1¢ klas, met de
landbouwsdecoratie van 2¢ klas, enz.

i

Hij was eenvoudig en recht, hij vreesde God en
schuwde het kwaad. (JOB 1,)

Daoor zijne gekende bekwaamheid, gesteund door
eene lange ondervinding die hij edelimoedig ter be-
schikking van allen stelde, heeft hij aan zijne Gemeen-
te en aan zijne medeburgers onschatbare diensten
bewezen. Dat God hem daarom beloone. (RUTH.IL, 12.)

Lieve kinderen, gij weet hoe ik u bemind heb,en hoe
ik bekommerd was met uw welzijn, gij hebt mij uwe
dankbaarheid betoond gedurende mijn leven door
uwe liefdeblijken en toegenegen zorgen, ik dank u
hierom, gaarne had ik nog eenige rustige jaren onder
u verbleven toch de goede God heeft mij de eeuwige
rust geschonken, — dat Zijn aanbiddelijke wil ge-
schiede, blijft mij in uwe gebeden gedenken totdat wij
eens voor altijd vereenigd zijm voor Gods troon.
Vaartwel !

Mijn Jesus barmhartigheid. (300 d. afi.)







