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HILDA COLETA PIETERS

DOCHTER VAN

SERAFIEN EN MARIA CORALIA VAN DEN EECKHOUT
Geboren te Overmeire den 27 October 1916, aldaar
in den Heer ontslapen den 10 Januari 1931.
Versterkt dhor de H. Sacramenten der stervenden.
Lid der congregatie der H. Agnes.

Zacht, eenvoudig en minzaam van hart, werd zij
door allen bemind. Om hare reinheid en onschuld was
zij de lieveling des Heeren ; daarom werd zij vroeg-
tijdig weggenomen, opdat de boosheid haar verstand
niet zou bederven, noch het bedrog hare ziel zou be-
vlekken. Verduldig heeft zij de ziekte verdragen, wel
wetend dat de ware vrienden van Jesus op den lij-
densweg te vinden zijn.

O Heer, waarom ontrukt Gij ons dit duurbaar kind,
den schat van ons leven, de hoop van ans hart ?
Waarom ontrukt Gij het aan de liefde zijner ouders,
aan r!e teedere genegenhmd van hroeders en zusters...

‘bare raadsbes!uitse w.doch het hart vol droefheid
buigen wij het hoofd en Zeggen : Uw heilige Wil
geschiede ! =S

~ Vaartwel, duurbare ouders, hrnedersﬂ\ﬁ‘ﬁ’“ ters :
hebt dank voor de goede zorgen waarmed’:z\ﬁ\m’}
~zoo hartelijk omringd hebt, voor de teedere liefde
welke gij mij altijd hebit betoond. Treurt niet om mijn
afsterven : God in zijne goedheid roept mij tot een
eeuwig en onverstoorbaar geluk. Troost u dus: eens
~ enllen wii elicander in den hemel wadarvinden







