Inés Pieters

Geboren op 26-04-1895 te Overmere
Overleden op 07-02-1978 te Gent
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Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hi
gestorven. {Johannes

f

IN VROOM GEBED GEDENKEN WIJ
MEVROUW

Inés PIETERS

Weduwe van
Henri RASSCHAERT

Geboren ie Overmere op 26 april 1895 en
godvruchtig overleden te Gent (A.Z.) op
7 februari 1978, gesterkt door de
H.H. Sakramenten.

Lid van de bond der gepensioneerden

...en weet, dat wij moeten wachten tot de
avond, om te weten of de dag mooi is
geweest.

Treurend zien wij neer op onze trois die
opeens verdween,
jij ging van ons heen.

Je leven was vol van zorgen om ons wel en
wee. Er komen nog vele dagen, maar niet
meer als voorheen.

Mog dikwijls denken wij aan vroegere jaren,
alles ging o zo viug voorbi].

Er druipen dikke tranen,
't Geluk met jou is nu voorgoed voorbij.

(e, indeken.be

Uw gebed is een zinvolle hulp
voor onze dierbare overledene.
Uw deelneming een ware troost voor ons.

Hiervoor danken U :

Marcel en Mariette VAN ELSEN-RASSCHAERT
en kinderen,

José en Christiane DUTRIEU-RASSCHAERT
en kinderen,

De families :
PIETERS, RASSCHAERT, BOONE en
BONNE,

danken U voor de blijken van kristell]ke
deelneming in hun rouw.



