Marie Elisa Pieters

Geboren op 29-03-1871 te Meerdonck
Overleden op 30-01-1937 te Gentbrugge
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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H. Hart van Jezus, ons tockome uw rijk. (300 d. afl.)
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JOANNES, FRANCOIS VERVAET

geboren te Meerdonck den 29 Maart 1871, en
overleden te Gentbrugge, den 30 Januari 1937, na
eene langdurige en pijnlijke ziekte, versterkt door de
H. H. Sacramenten.

De vreugde van onze herten is verdwenen want de
kroon is van ons hoofd afgevallen.

Zij is heengegaan de dierbare echtgenoote, die '
vreugde en droeftheid deelde met haar man, hem steeds |
ter zijde stond door hare standvastigheid en groot- |
moedigheid. hare onberispelijke getrouwheid. hare -'
goedheid ronder weerga, gepaard met christelijke een- ;
voudigheid en rechtschapenheid. @

Zij is heengegaan. de beste der Moeders, die maar
leefde voor haar huisgezin, met één dingen bekommerd:
allen gelukkig te zien, een voorbeeld van moederlijke
teederheid die haar zelven vergat en liever haar eigen !
leed had verborgen, om aan niemand leed te doen.

En toch bhift zij leven..... Zij leeft bij de haren door
hare voorbeelden en here liefde. Zij zullen ze immer
terugvinden in hunne godsvrucht tot het H. Hart,
want in dit liefderijk Hart, had zij reeds lang eene
veilige schuilplaats gevonden,

Zij zullen ze eensdaags terugzien in den schoonen
Hemel, en dan zal hun hart zich verblijden, en die
blijdschap, niemand zal ze hun ontnemen.

Vaartwel, beminde Echtgenoot, versterk u door uw
geloof. Lieve kinderen, eert en bemint uw vader, bidt
voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. (300d. afl)
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