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In Goeds vaderhanden en in uw vrome gebeden

bevelen wij U aan de ziel van Mevrouw

MARTHA PIETERS

echtgenota van de Heer

PETRUS BLANCQUAERT

geboren te Kalken, op 28 november 1894 en val ver-
trouwen in de Heer ontslapen te Overmere, op 8
juni 1973, Gezalfd met de H. Olie en gesterkt door
de Pauselijke zegen.

Wij danken God dat Hij ons zulk een moeder gaf,
Wij danken Hem dat Hij ze ons zolang liet behouden,

Zij was een moeder

in de dagen van onze hulpbehosvende jeugd,
in de tijden van voorspoed en zorgen,
in de gelukkige dagen van haar ouderdom,

Zi] was en bleefl anze moeder

door haar geloof en gebed,

door haar zorgzame bedrijvigheid,

door hiar zachte opgewektheid,

door oprechte eenvoud en blijden ernst.

Zo isze ons voorgegaan en de weg naar God getoond
langs de liefde voor de mensen.

Lo heeft ze van God verkregen dat een zoen
priester werd, haar wvurigste wens.

Bidden we nu samen met haar voor vader, dat de
Heer zijn eenzaamheid mag vullen en de moed mag
geven dit zware kruis te dragen. Dac we allen in liefde
moeders plaacs crachcen in te nemen.

Dierbare familieleden, vrienden, en allen die mij
genegenheid geschonken hebe, ik dank u en bid zoals
vrocger dagelijk voor allen, 1k wacht nu op vader om
dan samen voor altijd gelukkig te zijn.

Vaart wel en tot weerziens bij God,

Uw deelneming in het verlies van haar die ons
zo dierbaar was, schonk ons veel troost, en Uw
gebed was een kostbare hulp voor onze welbe-
minde averledene,

Wij danken U daarveor van harte.

De familie.
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