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Ten paradijze geleiden u de engelen.
Dat bij uw aankomst u begroeten mogen
de martelaren. Zij geleiden u
tot in de hemelse stad Jerusalem.
+
Wil in uw gebed het aandenken bewaren
van Mevrouw

PHARAILDE PIETERS
weduwe van de heer AVIEL DE SMET

geboren te Overmere op 24 december 1894 en
aldaar overleden op 1?2 juni 1979.

Gesterkt door de HH. Sakramenten van de zicken
en de Pauselijke Legen.

Onze geliefde moeder is nu naar de hemel,
waar zij voor ons zllen ten beste spreekt.

Als een diep kristelijke vrouw heeft zij haar
leven geleefd om het, na een lastige ziekte,
terug in Gods handen te leggen. Moedig en
geduldig heeft ze deze laatste voorbereiding
op de esuwigheid doorstaan.

Haar leven was er een van veel zorgenen
hard werken ; als moeder van een groot gezin
had ze altijd handen tekort. Was ze streng
voor zichzelf, ze was een en al goedheid voor
anderen. Niemand kon haar iets misvragen,
maar zelfs was ze soms te bescheiden om een
dienst te vragen.

Ze had een minzaam karakter en trad ver-
zoenend op als dat nodig was. Zeleefde uiterst

tevreden en kloeg niet - zelfs niet in haar pijn-
lijke ziekte - om anderen niet tot last te zijn,
Zoals Jezus zei (Luk. 10), heeft God deze klei-
nen en eenvoudigen lief. Daarom twijfelen we
er niet aan dat zij nu reeds de vruchten plukt
van haar inzet en trouw.

Dank u, dierbare kinderen & kleinkinderen,
gij hebt mij gelukkig gemaakt. Nu weet ik dat
mijn leven niet vergeefs was. Mijn geloof, dat
de kracht was van heel mijn bestaan, heb ik
niet vergeefs doorgegeven aan u. Blijft in het
geloof en in de liefde volharden. Dank voor al
uw goede zorgen, vooral de laatste maanden,
toen ik u zo nodig had, Dank cok de bereid-
williza buren, voor wie niets te veel was. Zij
worden door Jezus zalig geprezen («lkwas ziek
en gij hebt Mij bezocht - verzorgd» Mtt. 25)

Dierbare broer, familie en vrienden, moge
God ens na dit leven eenmaal weer bij elkaar
brengen.

Maria, ten hemel opgenomen, geef dat moe-
der voor eeuwig in het gezelschap van u en
van z2lle heiligen mag leven.

De familles PIETERS, DE BAERE,
DC SMET, WIERINCK,

danken U voor Uw gebeden en voor
Uwe kristelijke deelneming in hun rouw.

d'Overmeerse drukkerij, H. D'hooge-Bontinck



