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Al het goed dat wij voor de overledenen doen,
zal ons tot verdiensten aangerekend en na de dood
vergolden worden. (H. Ambr.)

+ Bid voor de ziel van

PHILEMON PIETERS

weduwnaar van

A[]GU&I’A BAYENS

geboren te Uitbergen den 17 September 1872 en .
aldaar overleden den 18 Juli 1949, versterkt door de
HH. Rechten.

De dood geeft den mensch zalige lessen. Zijleert
ons hoe klein wij zijn voor God, hoe kort het leven is
voor de eeuwigheid. (H. Lig.)

O God, neig uw oor tot mijn gebed. Laat uw
wonderbare barmhartigheid uitschijnen, want Gij redt
dezen die in U hopen. (Ps. XIV)

O dood | hoe leert gij ons wat wij op aarde
zijn| Met welke kracht rukt gij den bedriegenlijken
blinddoek van onze oogen weg | Hoe klaar toont gij
ons de nietigheid dezer wereld en de ijdelheid der
wereldsche geneugten.

Dierbare Kinderen en Familie, mijnlang leven
is voorbij en niets blijft over van dit vergankelijk
leven dan een flauwe herinnering. En nusta ik voor
de verschrikkelijke poort van de eeuwligheid. Ik roep
uw medelijden nog in en vraag u eenige herinnering
in uw gebeden tot uitwissching mijner fouten.

GEBED : Neig uw oor, o Heer, tot onze gebeden,
waardoor wij uw barmhartigheid ootmoediglijk af-
smeeken ; geef dat Gij de ziel van uw dienaar, die Gij
uit deze wereld hebt doen verhuizen, zoudet doen
wonen in de plaats van vrede en licht en dat Gij haar
zoudet maken tot deelgenoot van uw heiligen. Door
Jezus-Christus onzen Heer. Amen.

Allerzoetste Jezus, wees niet mijn Rechter maar
miin Zalilgmaker.






