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Wie in mi gelooft sal in eeuwigheid niot storven.
G

Bid God voor de onsterfelijke ziel
van de Heer Pieter PIETFRS

echtgenoot van Mevrouw

PALMYRE EMMA DE VEIRMAN
geboren te Uithergen de 10 november 1896 en erin de Heer
ontslapen op 5 mei 1966, gesterkt doar de HH. Sakramenten
Jeken van het broederschap van het H. Sakrament.
Lid van de Confrerie van het H. Hart,
Ere-gemeestesecretaris, Secretaris- Ontvanger vid C.0.0.
Dijkgraaf Polder Weymeers, Afgevaardigde van het Werk
der Arbeidsslachtoffers en Qorlogswezen der beide oarlogen,
Gewezen lid van de Beheerraad der Intercommunale van
het Donkmeer,

Ondoordringhbaar zin de besluiten van Gods Wijsheid ;
maar alles doet en laat Hij gebeuren voor ‘s mensen welzijn.,
Soms lijkt het wel moeilijk dit te geloven, Maar wij moeten
ons aan Gods Voorzienigheid onderwerpen, hoe hard zij
ons ook voorkomt. Het is hard. nu deze voortretfelijke man
van ons is heengegaan. God is onelndlg wijs en wij kunnen
zijn inzichten niet deorgronden

Met leed zag hij de laatste tijden zijn krachten afnemen.
Dee beproevingen werden hem niet gespaard. Pijn en lijden
waren zijn lotgenoten. Maar aan dit alles gaf hij zelf
een antwoord. Pijn en lijden op zichzelf zijn zinloos.
Maar ze worden het teken van onze redding en eeuwige
vreugde wanneer we ze gelovig aanvaarden. Kristus lijden
en dood had geen zin zonder het voorafgaande gelovig gebed
“Uw Wil geschiede. ..,
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Zo ook verdroeg de afgeatorvene zijn leed. Zander klagen
of bitterheid, maar vroom en geduldig.

Het huis dat hij met zoveel zorgen hesft opgebouwd om
er itz gemieten samen met zijn gade wan een welverdiende
rustige onde dag. werd tijdeliik herschapen in een marte-
laarshuis. Moge nu zijn lijden in eeuwige vreugde verkeren,

Duurbare echtgenote, pijnlijk valt ons afscheid omdat wij
aan elkaar zo gehecht waren: ik weet dat ik bij u zal voort-
leven en dat wij in weelvuldig gebed innig verenigd zullen
blijven: troost u in het vast geloof dat wij eens verenigd
zullen zijn bij God.

Teergeliefde kinderen en kleinkinderen, blijft eendrachtig
en behulpzaam onder elkander, dit zal de grootste troost
tijn voor moeder, weest haar behulpzaam al de dagen wvan
haar leven, en bidt voor mij,

Ik dank u allen, samen met moeder, omdat gij zoveel voor
mij gedaan hebt tijdens mijn langdurige ziekte.

Uw blijfken van deelneming was ons een troost
en uw gebed een lalenis voor onze zeer gelleide
echtgenoot, vader, grootvader, broer, schoon-
broer, oom en kozijn.

Daarom danken wij U van harte
De familién

PIETERS, DE VEIRMAN,
VAN SANDE en WIERINCEK.
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