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Wie den Heer vreest, moet de dood niet vreezen,
want zij is voor hem eene brouvan geluk.
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STEFANIE PIETERS,

dochler van
Casimir en van Theresia Becqué
geboren te Uylbergen den 20 Januari 1894 en er
godvruchtig overleden den 22 Oclober 1918
veesterlel door de 1. H. Sacramenten
Zij was lid van het genootschap van het H. Hart.
——-—-.mm_.-
Van hare kindsheid af in de vrees des Heeren op-
gebracht, heeft zij met nauwgezetheid Gods gebo-
den onderhouden, Tab, 1L

In &dit aanzalig leven moelen wij onze vrede
meer zoeken in het verduldig verdrapen der moei-
lijkheden dam in "t gedurig wenschen om bevrijd te
Zijh van alle hruisen, Th. a Kemp.

Met groole verduldigheid heb ik op den Heer
gewacht, en eindelijk heeft Hij zijne oogen op mij
laten nedervallen enmij wit mijne ellenden verlost.

Ps. XXXIX.

De deur des hemels staal open voor degenen die
in hun leven hun betrouwen op Maria“gesteld heb-
ben. H. Bonav.

Laat ons leven gelijk de Heiligen om het geluk
te hebben dedood der rechitveerdigen te sterven
en el hen de glorie des hemels binuen te treden,

H. Bened.

Eu gij, teerbeminde moeder, zusters en broeder,
-onsafsclieid is te vroeg. Des te eerder wordt ik op-
genomen in het Rijk van esuwigen vrede waar va-
der en broeders mij zijn voorgegaan en waar wij sa-
men voor u zullen bidden.

300 d. afl.







