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Gij zijt de eer van ons volk, omdat gij mannelijk
gestreden hebt. Judith XV 2
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BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Theodoor PIETERS

Echtgenoot van Margaretha D'hondt

geboren te Uitbergen (0. V). den 20 Mei 1594, en
godvruchtig overleden te Eftterbeek. den 17 Maart
1939, na eene korte ziekte. voorzien van de troostmid-
delen der H. Kerk.

Hij was oudstrijder en invalied van den gruwelijken
ocorlog 1914-1918, drager van het Vuurkruis, vereerd
met het Qorlogskruis met Palm, Herinnerings- en
QOverwinningsmedalie, Opsteller van Posterijen te
Vilvoorden, Voorzitter van den MNationalen Oud-
strijdersbond van Machelen, Bestuurslid der Fanfaren
Gevaertskring.

De plechtige lijkdienst, gevolgd wvan de begrafenis
zal plaats hebben op Dinsdag 21 Maart, te 10 uur,
in de parochiale kerk van Machelen.

Verg. Oud-Strijdersstr., 4, te 91/2 u.

Volgende diensten geschieden in dezelfde kerk :
Donderdag 23 Maart, te 10 uur, wegens den Zoon.
Maandag 27 Maart, te 10 u. w. Broeders en Zusters.
Dinsdag 28 Maart, te 9 u. w, den Qudstrijdersbond.

In de bange dagen heeft hij alles geofferd voor zijn
land. Daarom zal het dankbare %’aderland zijnen
naam in het boek der helden schrijven, en de Heer
hem de belooning schenken die den rechtvaardige
toekomt.

Ik heb den goeden strijd gestreden. wees U mijner
indachtig, o mijn God, voor al hetgeen ik deed voor
mijn volk. Pius II 3.

Duurbare echtgenoote en zoon, ik verlaat dit tranen-
dal om bij God de verdiende belooning te ontvangen ;
van hierboven zal ik op U neer zien. Blijft elkander
beminnen en God zal steeds met U zijn.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde. 300 d. afl.
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