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Wakende is moeder door de Heer bevonden.

want haar leven was stichtend en ltristeftlll.

oy

Gedenk in uw gebed de ziel van

Mevrouw Goleta De Wannemacker

weduwe van de heer
JOZEF PIETERS
geberen te Uithergen. de 26 augustus 1808 en
er godvruchtig overleden de 2 februari 1060,

Gesterkt door het Sakrament der stervenden en de
Pauselijke zegen in Articule Mortis.

Deze moeder was een teken van Gods aan-
wezigheid. God schiep haar. God riep haar.
God gul haar een nieuw leven in Zijn Rijl-:,

Vader, Uw Wil geschiede!
Laat ons naar haar voorbeeld geven : het beste
dat we hebben. Om haar offers en haar ]}epruz-
vingen, Heer. vergeel haar, haar zonden,
Hetleven is vol geheimen en zoekend gaat elke
mens zijn gang vol verlangens en vertrouwen,

Haar gedachtenis zal voortleven bij al wie
om haar goedheid en verdrasgzaamheid haar
hebben bewaonderd.

Miin moeder, zoete gedachtenis!
Beheers wat er goed is in mijin leven,

Lieve kinderen en kleinkinderen. nu is mijn
plaats ledig ann de haard. maar niet ledig in uw
hart. Ik dank u vesr de warme liefde en de

schone oude dag die gij mij schonk. Gedenk
mij in uwe gebeden.
Vaartwel en tot weerziens in de hemel |
Beminde schoonzoen en dierthare bloedver-
wanlen, gij allen die mij genegen waarl, ge-
denkt mij in uwe gel.}cden.

Zioet hart van Maria, wees mijn heil,

De families De Wannemacker

en Pieters.
betuigen U hun oprechte
dank voor Uw deelneming
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