Monique Impens

Geboren op 05-03-1941 te Uitbergen
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De zon gaol onder over onze dromen,
wij staan alleen, met ons verdriet.

Wij vrogen dat er ooit zou mogen komen
een nieuwe toekomst in 't verschiet.

T

Wij bidden voor de zielerust

van MEVROUW

MONIQUE IMPENS

echigenote van de heer
JOZEF MOERENHOUT
geboren te Uitbergen op 5 maart 1841 en
plotseling overleden op 22 januari 1984
in het 5t.-Elisabethziskenhuis te Aalst,
gezalid met het Heilig Oliesel «in extremigs,

Eleuterleidster 2e A Stella Matutina,

Het plotse overlijden van Monigue heelt ons
geschokt. Wij beseffen opnieuw hoe broocs en
kwetsbaar een mensenleven is.

Eenentwintig kleuterties vragen nu waar hun
lieve juffrouw heen is. Zij ziin nog te klein om het
allemaal goed te besellen. En voor grate mensen
valt het moeiliik om het hen uit te leggen omdat
ook zij, in hun verdriet, geen antwoord weten op

de dood.

Wij zullen haar missen, als de toegewijde kleu-
terleidster met een groot hart voor de kleine
mensjes die aan haar hoede werden toever-
trouwd. Wij zullen haar missen, als een lielde-
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volle dochter, echigenote en moeder, die in de
tegenslagen van het leven het uiterste van zich-
zelf gevraagd heelt Op een creatieve manier
slaagde ze erin om het thuis gezellig te maken
voor haar man, Tom en Sotie. Voor vader enmoe-
der is zij altijd een toegewijde dochter gebleven.
Wij zullen haar missen, als iemand met een bij-
zondere attentie voor al wie het moeilijk had.

Vandaag staan wij hier rond haar dode lichaam
met onze vragen, voor God die - zpals de
Heilige Schrift het zegt — ocorsprong en doel van
ons leven is. Wij vragen Hem niet om een
antwoord, maar dat wij de nodige kracht zouden
vinden om met onze vragen verder te laven.
Moge Monigue bij God het geluk vinden na alle
tegenslagen in dit leven.

De heer Jozef Moerenhout,

Tom Moerenhout,

Sofie Moerenhout,

De families Impens, Moerenhout,
Bonnaerens en Van Hauwermeiren

danken U oprecht voor uw medevoelen.

MNamis op vrijdag, 17 lebruari 1984 om 18u.30.

Begr. Bouwcentrum B Galle, Lede
Drukk. «Het Reklaamblad« Lede



