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De taak is ten einde, de zending hier bene-
den is volbracht, het tijdelijke maakt plaats
voor 't eeuwige, het lijden, de last, de bekom-
mernis zijn voorbij, de rust en de beloning
volgen.
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Gedenk in uw gelw-clen de ziel

van da heer

Gamiel, August WIERINGK

weduwnaar van Mevr. IRMA VAN ALBOOM
en echtgenoot van Mevr. SYLVIE GOEMINNE

Voer het tijdelijke leven geborente Overmere
op 30 december 1876 en er naar het eeuwige
geroepen op 13 december 1964, na gesterkt te
zijn door de HH. Sakramenten der ernstige
zieken en de Pauselijke Zegen.

Zoals hij opdewereld heeft geleefd, zo heeft
hij ook de wereld verlaten in stilte.

Gelukkig de mens die de weg van Gods ge-
boden bewandelt: in het volbrengen van Gods
wet zijn behagen stelt en in al zijne werken het
cordeel van de Heer indachtig is.

De dood der rechtvaardigen is het einde van
de pijnen, de voltrekking van hun zegepraal
en de ingang tot het ecuwig leven.

De dierbare overledene heeft gedurende
zijn lange levensjaren veel gewerkt voor zijn
gezin. Niets was hem teveel.

Yan miseries & lasten bleef hij niet gespaard
doch met Godsvertrouwen ging hij door het
leven. Hij was vol levenslust en zag de mensen
langs de goede en aangename zijde. Met ieder-
een kon hij over de baan en hij was dienst-
vaardig.

Beminde echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren, dank voor uw goede zorgen en grote
genegenheid.

Beste familieleden, vrienden en kennissen,
vergeet mij niet in uw zondagmis,

H. Jozel, patroon van de goede dood, bid voor hem.

Uw gebeden zijn een ware lafenis voor de
ziel van onze duurbare overledene.

Wij danken U daarvoor van harte.
De familién

Wierinck,

Van Alboom,
Goeminne,
Van Driessche,
en Beeckman.
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