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Geloofd zij Jezus-Christus. Amen,

t

Dit weze een uitnodiging tot een vroom gebed
in dankbare herinnering aan de heer

FRANS WIERINCK

echtgenoot van Mevr, Mathilde Pieters

geboren te Overmere op 31 maart 1890 en

aldaar overleden op 27 augustus 1978.

Gesterkt door de HH. Sakramenten van de zieken
en de Pauselijke Zegen.

Het afscheid van Vader wekt droefheid in
ons hart, maar veel sterker nog is het gevoel
van dankbaarheid om zijn lang en rijkgevuld
leven.

Hij was een rasechte Vlaamse boer, met
hart en ziel aan erf en akker gebonden. Een
noeste werker, geen morrende slaaf maar een
vrij man en bekwaam beheerder. Tot in zijn
oude dag wandelde hij graag door de landou-
wen om groei & bloei der gewassen na te gaan.

Zijn geloofsovertuiging en kristelijke le-
venswijze hoorden als vanzelfsprekend bij zijn
sterke persoonlijkheid.

Zijn talrijke kleinkinderen waren zijn
vreugde en fierheid. Bij zijn kinderen voelde
hij zich echt gelukkig; hij genoot er tot de
laatste dag de meest liefdevolle zorgen.
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Volkomen rustig is hij vit dit leven heen-
gegaan. Mocht zijn ziel, na zulk verdienstelijk
leven niet vol vertrouwen naar haar Schepper
terugkeren ?

Goede God, neem onze geliefde vader nu
op in uw eeuwige vreugde.

O.L. Vrouw, ten Hemel opgenomen, leid
onze dierbare binnen in de heerlijkheid van
uw Zoon.

Uw vererende aanwezigheid,
uw gebeden,

uw. woorden van medeleven,
waren voor ons een troost

en bron van nieuwe levensmoed

Wij danken U hiervoor van harte.
De Families WIERINCK,
PIETERS,

QOSTERLINCK en
DE BAERE.

d'Overmeerse drukkerij, H. D'hooge-Bontinck




