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Gelukkig in diz leven en zalig bil de intrade in
net eeuwig leven, is alwie hler op aarde Gods
Wil velbrengt,

Bid God voor de onsterfelijke ziel

van JuHrouw

HORTENSE WIERINCK

Yoor het tijdelijke leven geboren teOvermere

op 22 juni 1888 en aldaar naar hzt esuwige

geroepen, op 4 maart 1954, na gesterkt te zijn

door de HH.Sakramenten der ernstige zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Vriouwencommuniebond,
en van de confrerle van de [-l Barbara.

De dierbare overiedene was ecn goede
vrouw die door allen werd bemind. Zij die zo-
velen had geholpen en bijgestaan op het einde
van hun dagen, voelde haar eigen krachten
kwijnen en hare laatste dagen naderen. Met
een heilige gclatenheid en een volledige over-
gave aan de Goddelijke Wil heeft zij de laatste
Sacramenten der stervenden ontvangen. Vol-
ledig bewust ontving zij de Pauselijke Zegen.
Sterven was voor haar niet moeilijk: haar taak
op deze wereld was af en zcals de maagden uit
't evangelie stond ze klaar om de Heervan alle
leven op te wachten metde kaars brandend inde
hand. Ze was voorbereid door een diep gods-
dienstig leven. Eenvoud, nederig- & rechtvaar-
digheid waren de leidmotieven van haar leven.
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Eike daa, =nlane 71! kon, kwam 2ij naar de

heiliga mis. Daar putte zi] haar levenskracht
en leven:yreugde !

Zij werd getroffen door een kwaal die
haar vereenzaamde van de wereld maar toch
voelde niemand haar lead! Zijbleef opgeruimd
en gaf zelfs moed aan anderen.

Bij haar afscheid verdwijnt er terug ie-
mand van de oude generatie voor wie «naas-
tenliefde en dienstvaardigheid» geen ijdele
woorden waren. Gegroeid uit een diep kriste-
lijke familie is zij ook aan die beginselen
trouw gebleven.

Beste broer Achiel, dank om uw zo grote
genegenheid en hulp. Wij verstonden mekaar
zogoed en waren gelukkig. Blijf betrouwen op
de Heer. :

Beminde broers, schoonbroer, schoon-
zusters, neven. nichten en verdere familiele-
den.dank omuw belangstelling en vriendschap.
Gedenk mij in uw gebeden.

Vrienden en kennissen, vergeet mij niet
in uw zondagmis.

H. Jozel, patroon van de goede dood, bid voor haar.

De familién Wierinck en Oosterlinck,

betuigen U hun oprechte
dank voor Uw deelneming.

DR, DWOOGE - AOMTINCK OVERMERE



