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Geboren op 17-04-1904 te Overmere
Overleden op 13-02-1980 te Lokeren
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TOT YROOM AANDENKEN
aan

LEONARD WIERINCK

echtgenoot van

Adelaida= DE BACKER

geboren te Overmere op 17 april 1304 en in
de Heer ontslapen te Lokeren, op 13 februari
1980, voorzien v/h H. Sakrament der zieken.
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Vader was 75 jaar. Reeds een tijdlang werd
hij beproefd door ziekte, En toch is hij nog
plots van ons heengegaan,

In zijn leven verstond hij de kunst om een-
voudig, seber en tevreden door het leven te
gaan. Hij heeft hard gewerkt, ja gezwoegd, zo0-
lang hij maar enigzins kon, voor zijn gezin.

Wij hebben gepoogd zo goed mogelijk voor
u te zorgen. Wij kunnen niet anders dan dank-
baar zijn voor wat u ons hebt gegeven, voor
al wat u voor ons hebt gedaan. Dank voor de-
gene, die u altijd voor ons zijt gew=est.

In de stilte bent uvan ons heengegaan. Help
ons nu biddend en dankend u te gedenken, nu
wij moeten leven met een lege plaats aan onze
zij.

Geef ons

een zuiver gemoed,

dat wij U mogen zlen,
een nederig gemoed,

dat wij U mogen horen,
een liefdevol gemoed,
dat wij U mogen dienen,
een gelovig gemoed, =
dat wij U mogen leven,
U, die ik niet ken

maar aan wie ik toebehoor.

Voor uw gebed en medeleven
danken u de families Wierinck,

De Backer,
Yan Damme,
Foncke.
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