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“En wij komen den Heer aanbidden .
T Tot zalig aandenken

aan .\f'l'ev oUW

MARIA COLETA WIERINCK

echtgenote van de Heer

CAMIEL VAN WESEMAEL

geboren te Overmere. op 22 Juni 1884, en aldaar zacht in
den Heer ontslapen, op 7 Januari 1947,
Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.
Lid van alle godvruchtige genootschappen der parochie.

Het is volbracht | * Heer, in 1Iwe handen bewvelen wij
haren geest ,, Zwaar valt ons dit ofer, o Heer, want voor
ons was zij méér dan het goud der Koningen die U in Uwe
kribbe hebben gezocht, Maar zooals zij, wallen ook wij op
de knieén voor Uw goddeliike Wil en geven U, met een
doorpijnd, maar lieidevol hart, wat (Gij vraagt., omdat wij
geloven dat Gij bzter weet dan wij wat best iz en Gij onein-
dig goed zijt tot ons. Ons verstand echter kan niet begrijpen,
want hard is deze beprosving en hitter, maar zij die heen-
ging, heeft ons geleerd te wvertrouwen op U, ook in de
storm en de donkeren nacht van pijp en smart.

Haar beeld blijft voor ons de lichtende ster die wenkt en
roept naar omhoog, naar LI | Zij was zd goed, 26 moeder-
lijk goed en zacht voor ons. Zij leerde ons goed zijn wvoor
elkaar en voor anderen, door woord en daad. Zij wist met
de vtuchien wvan haar arbeid, met de rijkdom van haar
biddend liefdevol hart mild te zijn voor elke nosdlijdende !

Bij haar zijn was zo gezellig, zo rustig, zo vertrouwvol |
Haar leed en hartepijn was de laatste ¢n heerlijkste schakel
die ons allen naar haar tochaalde, en in die stille diepte van
het zwijgen. leerden wij de adel van haar ziel. die naar het
voorbeeld van de Moeder Gods wist te dragen zonder te
klagen in heldhaftige liefde. Haar lichaam werd door het
lijden gebroken, maar haar ziel gelouterd, en haar geest
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Lief moederken, dierbare echtgenote, gij zijt plots van ons
weggerukt. naar Vader in den hemel. waar wij hopen dat
uw zoon u wacht, maar toch blijft gij ons nabij. Uw ge-
dachtenis wordt onze lijdens- en levenskracht. Meer nog
zullen wij, juist om u. van elkaar houden, omdat wij weten
dat dit uw hartewensis. Aan uw levensideaal : * God eerst
en laatst ., blijven wij trouw.

Moge onze kinderliefde vaders troost zijn en hem vergoe-
den om 't verlies van u, zijn goede echtgenote, onze moeder,
en van zijn enige zoon, onze broer.

Wij bidden en offeren voor u. Moeder van uit de hemal,
waak over ons allen en zegen ons.

H. Harf van Jezus. wees haar genadig.

Om uw blitken van deelneming in rouw en
gebed, bij het afsterven van onze zo innig
geliefde echigenote, moeder, schoonmoeder,
grootmoeder. zuster, schoonzuster, tante
en nicht ; danken U van harte:

De familign VAN WESEMAEL.

WIERINCE,

OOSTERLINCK

en PENSAERT.

Dr. G. & H. D'hooge, Overmere, tel. 126.




