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Nu rusten ze uw va ‘erhanden,

die In ons handen ziin gewijd.

Uw werk ontstijgt de aardse landen,
en reikt tot in de eeuwigheid,

S
DIT BIDPRENTIJE
weze een liefdevol aandenken
in ere en gebed, aan Mijnheer

PETRUS, REMI WIERINCK

weduwnaar van Mevrouw Maria, Elodia V/D HEYDEN
en echtgenoot van Mevrouw Maria. Margareta NELS

Voor dit leven geboren te Overmere, op 16 oktober 1886 en
er plots naar het eeuwige geroepen. op 12 maart 1960,

Gesterkt door het Sakrament der zicken en der stervenden.

en de apostolische zegen.
Voorzitter van de Zuivelfabrick r.v. ,, St Blasius ...

Lid van de raad van toezicht s.v. ,, De Melkweg .. te Kalla.
Ere-voorzitter van de Raiffeisenkas. — Lid van de confrerie
van het H. Sakrament en lid van de bond van grote & jonge
getinnen, -Vereerd met het landbouwereteken le en 2e klas.

Heer, wij danken L1, omdat Gij ons zulke een goede, flinke
echigenoot en vader gegeven hebt. Zo bezorgd om ons geluk,
zo waardig van onze liefde. Want zijn leven was dienst-
baarheid. Dienstbaarheid nan zijn gezin, dat hij intens
licthad, waarvoor hij heeft gewerkt en gesjouwd en waar-
over hij angstvallig heeft gewaakt. Aan zijn volk, waaraan
hij door zovele organisaties. waarvan hij jarenlang voorzit-
ter is geweest. zo was toegewijd. Aan de vele, vele mensen,
die hij, het mocht in het holste van de nacht zijn. in zelfver-
geten overgave heeft geholpen. op 't veld of in de stallingen.
wwRemikdiedaarom altijd tevreden en opgeruimd was, hield

van het leven met zijn vela schakeringen en zijn zonnige
dagen, omdat hij wist, dat het leven ook hier op narde reeds
goddelijk schoon kan zijn. Daarowm bleef hii God steeds
dankbanr om het grote voorrecht en de heerlijke tank te
kunnen en te mogen meewerken als vader en als landbouwer
aan de uithouw van Zijn prachtige Schepping.

Remi boetseerde aldus zijn leven, door geluk en tegen-
spoed heen, tot esn werkstuk van milde goedheid en vreug-
de, van eerlijke liefde en flere volharding voor God en de
mensen,

M’n goede vrouw, hoe kan ik U danken om uw trouwe
liefde en om uw zorgen, vooral de laatste maanden Uw
bezorgdheid om mij heeft mij uw ware liefde getoond. Doch
de Heer, die wij samen trouw hebben gediend in goede en
kwade dagen, zal U nu helpen en steunen.

Beste kinderen en kleinkinderen, gij waart mijn grote zorg
en fierheid van mijn leven. U kreegt al mijn krachten, om-
dat ik van U gelukkige mensen wilde maken, Ge hebt me
veel weergegeven door uw oprechte genegenheid en hulp.
Wat ben ik u daarom dankbaar. Houdt mijn voorbeeld in
ere en bidt voor mij.

Beste familieleden en vrienden, dank om uw vriendschap.
dic zon en vreugde bracht in mijn leven en als laatste vrien-
dendienst, bidt voor mijn zielerust.

0.L. Vrouw ten hemel opgenomen. bidt voor ons!

Uw gebeden zijn sen ware lafenis voor de ziel
van onze duurbare overledene.
Wij danken U daarvoor van harte.
De familién
WIERINCEK, NEUS,
VAN DER HEYDEN en OOSTERLINCK.
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