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Met tranen in de ogen
het hart vervuld van droefheid
gedenken wij het jonge leven van

GEERT WILLAERT
zoon van ERIC en PAULA WIERS.

Hij werd geboren te Blankenberge
op 23 januari 1969,

Hij overleed te Gent op 14 mei 1988

omringd door zorgende mensen,

door liefdevolle ouders

en gesterkt door de troostmiddelen van ons geloot.

Geert,

je was een kind, geboren uit intense liefde, gedra-
gen in liefdevolle verwachting, een mensenkind van
menselijke dromen.

Je groeide op en je vele gaven werden zichtbaar :
je aandacht voor zieken, je zorg om vrienden die het
moeilijk hadden, je bezorgdheid om niemand pijn te
doen, je angst dat anderen door jouw toedoen pijn
zouden lijden.

Maar wij vonden je soms zo stil. Je droeg het ge-
heim van jouw'zelf' zo diep. Kon je die schat van
gevoelens ons niet aanbieden als een rijke levens-
gave 7

Je werd de fijne jonge mens en vond in spel en
sport een weg om jezelf uit te leven, meer nog, om
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de grenzen van je zelf te overschrijden. Je kon al-
leen tevreden zijn met de eerste plaats in het kam-
pioenschap atletiek. Maar kan je je grenzen over-
schrijden 7

Je werd verliefd op de natuur, je gencot van al wat
leeft en groeit en bloeit, je gaf je inzet voor het be-
houd van al wat door mensen werd gekwetst en be-
vuild en gebroken in hun mateloze drang naar macht
en geld, en vanuit je verbondenheid met het geheim
van de natuur kon je in wijsheid zeggen :

'het echte van deze wereld is niet wat je ziet ;
heel diep leeft er iets veel moojers.’

Wij begrijpen niet waarom juist jij gekwetst werd
en gebroken. Jouw laatste 'waarom' zal ook ons
leven begeleiden. Misschien vinden wij ooit dat
Mooie en Echte dat jij reeds tastend vermoedde.

Geert, je was zo dankbaar om de vele maanden van
bemoedigende aanwezigheid wan tante Louise, je
was dankbaar om de liefde van je ouders en groot-
moeder, jouw sterven tekent ons leven wvoorgoed,
maar jouw wijze van leven geeft ons moed om ver
der te leven op zoek naar uw geheim.

Beste vrienden allemaal

uw aanwezigheid tijdens dit afscheid
hebben wij gewaardeerd.

Wij danken dan ook oprecht allen
die ons verdriet hebben gedeeld.

De families Willaert, Wiers,
Parrein, Cerdobbel en Stroobants.
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