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O Gij, die 't esuwig Leven zijt,
Verrijzeniz, onsterfelijikheid,
wil hem uw vrede geven.

$

Wi] bidden en gedenken dankbaar
geheel het dienstbare leven van

PROSPER WILLEMARCK
echtgenoot van Lisette JODTS

geboren te Zuidzande (NL) op 5 februarl 1926,
overleden te Maldegem op 30 mel 1989, gesterkt
door de H. Sakramenten der zieken,

Lisette JODTS,
Inge SCHELSTRAETE,

de families WILLEMARCK, JODTS, VERSLUYS
en DE SMET,

danken U voor de blijken van deelneming en gebed.
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Hij was een gewilligpe en dienstbare man voor
familie, buren en bekenden en daarom mocht hij
ook in de laatste maanden véél wederliefde onder-
vinden, Hij was dankbaar om de uitstekende zorgen
en liefdevolle aandacht van de verpleegsters, van
de buren en vooral van zijn echtgenote.

Dag en nacht hebben ze samen deze harde be-
proeving gedragen tot het bittere einde. Stil en
vitgeleefd is hij zachtjes naar dat Andere Leven
overgegaan. Enkele dagen tevoren nog gezalfd -
bewust - door de priester en dankbaar om dat
gebeuren. Hi] ook geloofde in zijn uiteindelijke
redding door de Heer. Vol vertrouwen hebben we
hem in Gods Handen gelegd.

Pas 63 jaar, was zijn leven ten einde geleefd. De
ziekte had zijn lichaam ondermijnd en stilaan al
zijn krachten weggenomen. Wie hem vroeger ge-
kend hadden, dachten aan hem als aan een sterke,
sportieve man; een metser, zeer werkzaam; een
volksvriend die graag bolde en met ledereen praaite.
Graag nam hi] de fiets voor verre of korte tochten
en hij ging er fier op dat hij nog zo 'viug' reed.
Zo verliepen zijn aktieve en gezonde jaren.

Thuis was hij graag bezig In zijn hof, een pareltje
van zorg en netheid. Samen met zijn goede vrouw
hadden ze een paradijs op aarde gebouwd. Ze
hielden wvan elkaar, In lief en leed. Hum huis,
eigenhandig gemetst, was ook echt hun thuis, in
de schaduw ven de sparren en het groen. Thans is
hij geroepen naar dat andere Paradijs, waarheen
wij allen onderweg zijn,



