willy Willems

Geboren op 10-07-1948 te Westkapelle
Overleden op 04-03-1973 te Knokke
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WIL MET ONS BLIJVEN BEWAREN
IN UW GEBED, EN IN UW HERINNERING

De heer WILLY WILLEMS

echtgenoot van mevrouw

Martine BULCKE

geboren te Woestkapelle op 10 juli 1948 en god-
vruchtig overleden In de kliniek Q. L. Vrouw
ter Linden te Knokke op 4 maart 1973, gesterkt
door de HH. Sacramenten der stervenden.

Hun huwelijk begon mooi als een sprookje :
twee flinke jonge mensen, door de Heer in liefde
samengebracht : de toekomst lag open voor hen.

Maar het mocht niet lang duren, dat geluk In
liefde. Zware onweerswolken dreigden =zan de
horizon van die toskomst.

Plots tekenen verschijnselen van een ongeneeslijke
kwaal zich af.

En dan weel dulden, alles beproeven, steeds
weer moed vatten en worstelen om er weer
bovenop te komen, zonder klagen, zonder iemand
tot last te willen zijn tot de Heer van leven en
dood de vruchten van de goede boom rijp genoeg
achtte om tot Zich te nemen.

De mens wikt... maar God beschikt.

Liefste vrouwtje, wij waren samen gelukkig om
elkaar. We hadden het zo graag anders gewild.
maar nu zijn onze gezamelijke toekomstplannen
uiteengevallen,

Dank voor uw liefde en trouw. Wat heb Ik U
dikwijls diep bewonderd om uw toewijding en
uw opgeruimdheid.

Mijn lief kindje, voortaan zal moeke elke avond
alleen naar uw bedje komen om U voor het
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slapen nog een kruiske en een kusje te geven.
Vanuit de hemel zal ik verder over U waken.

Beminde ouders, dank om alles, om de schone
jaren van mijn opvoeding, en die jaren waar stil
verdriet uw hart scheurde, in alles hebt gi]
gepoogd ons te troosten en te helpen, dank U
vader, moeder, schoonouders, grootouders, dank U.

Beminde broers en zusters en Familie, het leven
is kort en moge de les die mijn vrosge dood U
geeft, U blijvend helpen aan God uw liefde te
schenken. Denk soms nog eens san mij wanneer
ge bidt.

Beste Dokters, Zusters, Verpleegsters, U hebt
het onmogelijke gedaan om mij des gezondheid
terug te geven. U hebt getracht mijn lijden
zoveel mogelijk te verzachten. Dank om alles.

Goede God, wil ons gebed verhoren,
sterk ons die nog verder moseten,

wil in ons hart en in ons leven bewaren
de wegen, die nooit weer eens

voeren tot elkaar.

De families WILLEMS, BULCKE, MADOU en
JACKSENS,

danken U wvoor de troostgevende
blijken wan deelneming
en voor uw gebed.
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