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Vroom aandenken aan

DE HEER
Jules, Frederic De Kerpel

weduwnaar van
Mevrouw JUSTINA DE SADELEER

Geboren te Schellebelle, op 26 augustus 1906 en
overleden te Wetteren, op 3 mei 1983, gesterkt
door het H. Zigkensakrament en begenadigd
door de Pauselijke Zegen.

Oud-strijder 1940-1945.

Wanneer het avond wordt in ons leven, wanneer
het donker wordt, wanneer wi] alles uit handen
hebben gegeven, wanneer wi] bercoid en hulpe-
loos voor U staan, Heer, laat dan Uw licht over
ons opgaan, en vul onze lege handen met Uw
gaven en ons hart met Uw vrede. Hoe lang ook
dit laven ons toegemeten wordt, het blijft ver-
gankelijk en gaat eenmaal voorbi] om te eindigen
in de blijvende ontmoeting met de Heer, onze
eguwige eindbestemming.

God onze Vader, met heel veel pijn In ons hart
maar dankbaar om het leven van wvader, zijn in-
zet en zijn arbeid voor zijn gezin, geven wij hem
in Uw handen. Geef ons nu de kracht om gerijpt
door zijn levenskunst de weg door het leven
verder te gaan, liefhebbend en met veel geloof,
Dank U wel [ieve kinderen en kleinkinderen.
Dank U wel om zovele zorgen en genegenheid.
Beste familie en wvrienden, blijf mi] met al de
_anderen dle zijn voorgegaan vroom gedenken in
uw gebed.

De Heer en Mevrouw Alfons Rottiers-De Kerpel,
Juffrouw Christel Rottiers,

Jongeheer Eric Rottiers,

De Families De Kerpel, De Sadeleer, Bontinck
en Meganck,

danken U om de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.
L]

Begr. Cl. Van Bever, 59 2008 - Druk Verbaere



