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VROOM AANDENKEN

aan hel leven én starven
van

ANDRE D’HAESE

echtgenoot van
ALICE VAN GYSEGHEM

Hij ward geboren te Wichelen
op 10 maart 1908

en ging er rustig over naar

de Vrede van de Verrezen Heer
op woensdag 2 mei 1984,

Uw deelname aan deze uitvaartliturgie
uw deelneming, gebed en offer
hel was voor ons een troost.

Wij danken U,

Alice D'HAESE-VAN GYSEGHEM,
kinderen en kleinkinderan,

Rouwleiding Roels - Rombaut,
Margote 71, Wichelen

Druk. G. Sas-Bracke, Wichelen

« Als je van het leven houdt, verlies dan niet
de tijd waarmee het leven gemaakt is ».
Typeren deze enkele woorden niet onze lieve
man en vader | 7 Hij hield echt van het leven
en van de weelde van de natuur rondom
zich,

En omdat hij zo van dat leven hield, heeft de
Heer hem ook veel gegeven.

Meer dan vijftig jaar is hij gelukkig samen
gewees! mel een zorgende echtgenote, met
zijn kinderen en later ock met zijn kleinkin-
dearen.

Hij heeft de winter van zijn leven op een
rustige manier kunnen beleven : om in deze
nieuwe jonge lente opgenomen te worden bij
2ijn Bchepper.

God gaf hem een wereld... een wereld om
te bebouwen. Hij mocht zich zijn leven lang
bewegen {ussen de wolken en de aarde en
er huizen laten groeien om voor de mensen
bewoonbaar te maken.

Dank u God voor mijn leven in de natuur,
dank u voor mijn leven aan de stroom, waar
ik door uw hand mijn vruchten zag groeien.
Ik heb geprobeerd het goed te doen.
Wellicht heb ik U af en toe ontgoocheld...
misschien heb ik de stukjes niet altijd goed
aan elkaar gekregen en is het nooit gewor-
den zoals Gij het had gewild. Maar steeds
Heer zijt Gij de lokroep van mijn leven
geweest, waaromheen ik de cirkel heb ge-
trokken.

Ik wil nu bouwen voor uw Aanschijn en een
klein beetje de eeuwigheid vullen met mijn
werk., Laat mij tegelijk uw stijte proeven :
stille is uw geschenk, het is de nacht waaruit
de morgen groeit.

Heer God het is lente in deze wereld, jaag
het sap van Uw leven, van Uw warmie in het
hart van mijn vrouw... in de harten van mijn
kinderen en kleinkinderen, zodat het voor hen
een troost mag zijn bi] mijn afscheid.

« Dank om het licht en het leven

en het zien en het horen en al

Dank zij de Here | »



