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1.

<Weest ook gij waakzaam, want gi] kent dag
noch uurs.

VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

CHARLOTTE D’HAESE

Weduwe van de heer
Frans DOYEN

Geboren te Lede op 2 mei 1912 en naar het
eeuwig leven overgegaan te Wichelen
op 24 december 1987, gesterkt door het
H. Sakrament (in a;tramls} en de Pauselijke
agen
Lid van verscheidene godvruchtige
genootschappen

Een wankele gezondheid had ze, maar ze
was ook moedig, kranig. Ze klaagde niet en
bleef niet bij de pakken zitten. De moeilijke
verzorging deed zij zelf en volbracht die ook
stipt, en dacht dat er zovele andere mensen
waren die het veel moellijker hadden dan
zij. Zij zorgde zich tevreden te zijn haar
huighoudelijk werk naar best vermogen te
kunnen volbrengen.

Wanneer het gordijntje open geschoven was
wisten allen die haar regelmatig kwamen
bezoeken, dat zij niet benomen was door
haar verzorging. En allen wisten dat zij heel
welkom waren om met Charlotte een bab-
beltje te slaan.

COns moe en grﬂutmﬂﬂdﬂr heeft samen met
vader, grootvader naarstig en hard gewerkt.
Zij wisten beiden van aanpakken en zetten
samen hun textielbedrijfije op, tot de dag
van verdiende rust was aangebroken.

Nu is ons moe. ons grootmoeder bij ons va
en grooivader, en samen mogen zij na een
leven van wel en wee genieten van de eeu-
wige rust.

Wij zijn hun innig dankbaar voor al het
goede dat zij hebben mogen verwezenlijken.

De families :

D'HAESE, DOYEN, DE SAEDELEER en
VAN ACOLEYEN,

danken U voor de blljken van kristelijke
deelneming In hun rouw.
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