Julia De Kerpel

Geboren op 10-03-1934 te Erpe

Overleden op 04-03-2006 te VIezenbeek
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

In alte zachihalid
neat 200k NOOr Ven was
Girg var ons heen,
onee goede moader, anio leve Qrooimoader.

B

Aondenkan aan

MEVROUW

Julia DE KERPEL

weduwe van de haer Marcsl VAN DEM BREMBT.

Geboren te Erpe op 10 maart 1934 en aan de gevolgen
van een smortelik ongeval overleden in "De Biftjies”
te Viezenbeek op 4 maart 2006,
gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving.

De farnilies DE KERPEL, VAN DEN BREMBT, DE SWAEF en DE SADELEER.

canken U voor uw gebeden en medeleven.

Mijn kinderen, ga ik wat viceger heen
don fe voorzien was, s min hart gebroken
dat zoves liefhod, voelt gif u alleen,

ik spreek u aan zoals ik heb gesprcken,

an van nabli, daar er voor wis bemint
geen afstand is, gij zlet mij goon en komen.
Ik ga noar huls, mijn kinderen, mijn kind,

2N noar uw vader, ons te wioceg onmomen.

Ik ga de weg op die eenieder goat,
want deze wereld kan niet alles geven
wial wij verlongen. Geeft elkander raad,

bemint elkander en bemint het leven,
met flicht en donker ; Jezus heeft hat kwoad
der esuwige dulstemis voorgoed verdreven.

(Monzits wan Viosscla)

By, D Bos 1ol, 003 1 600808
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