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Ik heb lang en gelukkig geleefd en ben
met alles steeds tevreden geweest;
nlets gevraagd en wveel gekregen en

ben, van alle gosde dingen, woldaan,
zachtjss naar God gegaan.

Stijn Streuvels,

.|.

Dankbaar aandenksm aan
Mevrouw

MADELEINE D'HAESE

weduwe van de heer
THEO COPPENS

geboren te Lede op 17 oktober 1908 en er
godvruchtly overleden op & februar] 1982,

pesterkt cdoor het H. Sakrament der zieken.

De families D'HAESE, COPPENS, TROG en
GYSSENS,

danken U van harte voor uw deelneming.

Namis op wrijdag 21 februari om 18.30 uur.

Haar glimlach en haar zorgen zijn wvoorbij
haar lieve aandacht voor de daagse dingen
die door hear hoofd en door haar handen
gingen en alles wat zij was wvoor U en mij.

Wij kunnen wvragen stellen, maar geen vraag
en ook geen antwoord doet de pijn vergeten
die wl] tesamen om haar heengaan leden
en die zal blijven schrijnen na vandaag.

in haar dapper recht getrokken spoor

naar Gods oneindig land laten wij lopen

haar achterna, die hoopte wat wi] hopen :
zij is niet méér dan enkele stappen wvoor,

naar Anton Van Wilderode

Dierbare kinderen en kleinkinderen, dank wvoor
de gelukkige dagesn wvan ons samenzijn, dank
voor uw cenegenheid en bezoeken In mijn
lavensavond.

Tracht de lletde onder elkaar te bewaren en
vergeet uw goede moeder mnoolt!

O.-L.-Vrouw wvan Leds, bid woor haar,




